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‘Cen gchrijver is iemand die niet alleen ervaringen opdoet,
maar zich door te schrijven ocfent in ‘ervaren van
evaringen’.’

Willem Brakman, 1922-2008, schrijver en arts.
Hij heeft meer dan 50 boeken geschreven.

Wandelen en schrijven in Harderwijk
door Mreke

Mocht het regenen, dan is er een alternatief programma.
De kosten zijn € 15,- inclusief koffie/thee en iets lekkers.

Heb je zin om mee te gaan schrijfwandelen, stuur dan een mail naar
miekevanr@solcon.nl, dan stuur ik je nadere informatie.

De Schrijfkring

Schrijfworkshops in:
Ermelo, Dronten,
Harderwijk, Putten
en Zeewolde g

* na.v. een boek in de
bibliotheek

* in een museum n.a.v. een
schilderij

+ tijdens een wandeling in de
stad of in de natuur

* voor mensen met kanker

« in een schrijfcafé

* met een lunch in de KOTA

* in een cursus

« reflectief schrijven

« over je eigen leven
(levensverhaal)

« tijdens een week in Italié

* op aanvraag (voor een
workshop of vriendengroep)

www.deschrijfkring.nl

Els Brouwer
veerkracht.els@gmail.com
06-29056972

Mieke van Rinsum
miekevanr@solcon.nl
06-23831859

Truus van Keulen
tvankeulen@solcon.nl
06-22859961

Hanneke Jongeling
deschrijfkring@outlook.com
06-44616576

Ank Rip

ankie.rip@gmail.com
06-27084382

www.deschrijfkring.nl

Onze nieuwe boekenlegger,
ontworpen door Mieke

Evenals vorig jaar gaan we op de eerste vrijdagmorgen in
september (dit jaar 6 september) wandelen en schrijven
in de binnenstad van Harderwijk. We starten om 9.30
uur in het Huis van de stad (Havendam 56) en lopen dit
gebouw uit op zoek naar leuke objecten om over te
schrijven. We zitten dicht bij de haven, daar is altijd wel
wat te zien. Ook bij de molen zijn objecten genoeg.



http://www.deschrijfkring.nl/
mailto:miekevanr@solcon.nl

Schrijven met een handicap o~

door Truus

Op 9 september begint het nieuwe seizoen voor de schrijfcafés in Dronten en
Zeewolde. Deze eerste keer valt precies in de Week van Lezen en Schrijven.

Voor veel mensen is het heel gewoon om te kunnen lezen en schrijven, maar A

helaas is dat door allerlei omstandigheden niet iedereen gegeven. k

Wat als je onderweg geen verkeersborden kunt lezen? Wat als je alles moet
onthouden, omdat je het niet op kunt schrijven, geen agenda kunt bijhouden?

Omdat lezen en schrijven voor de meeste mensen heel gewoon is, verwachten we stilzwijgend dat
iedereen het kan.

Daarom gaan we in het schrijfcafé experimenteren om te ervaren hoe het is als we zelf moeite
hebben met lezen of schrijven door af en toe een extra handicap te gebruiken, zoals een spiegel.

Het thema van deze bijeenkomsten: Verwachting.

Dit thema draait om uitzonderingsposities, geinspireerd
voor het boek Nieuweling van Marion Bruinenberg. Simone,
een jonge vrouw in een afgelegen dorp met alleen maar
ouderen, zal dienen als inspiratie. Zij vindt als buitenbeentje
haar eigen weg temidden van hoge verwachtingen en
tegenstrijdige banden met haar ouders.

Mari
Bruinenberg
Nieuweling

e Hebjij je ook wel eens een buitenbeentje gevoeld?
e Welke verwachtingen waren er in je jeugd van jou?
e Welke verwachtingen heb jij van anderen?

Foto FlevoMeer Bibliotheek

Pak je pen en schrijf erover.
Of kom op 9 september naar de bibliotheek in Dronten (10.30 tot 12.30 uur) of Zeewolde (13.30

tot 15.30 uur) en schrijf met ons mee.

Van harte uitgenodigd.

Herstory
door Truus

Oktober is de maand van de geschiedenis.

In de Flevomeerbibliotheek wordt dan uitgebreid aandacht besteed aan het thema Herstory, de
positie van de vrouw vroeger en nu.

Het schrijfcafé van 14 oktober zal ook in het teken staan van de weg die vrouwen hebben gegaan in
de loop van de geschiedenis.

In mijn jeugd kwam het feminisme in opmars. Dolle Mina’s probeerden lak te hebben aan
conventies en vochten voor meer autonomie van de vrouw. Ik vond het toen wel erg heftig en wilde
niet dat men mij zag als feministe.

Nu ben ik hen dankbaar want zij hebben een mooie weg gebaand voor de vrouwen van nu.

Mijn moeder en grootmoeder wisten gelukkig niet beter, maar ik heb zoveel meer vrijheid en
mogelijkheden dan zij ooit gehad hebben. Te danken aan hen die de moed hadden op de



barricaden te springen. Ik had die moed toen niet, maar ik profiteer van hen die moediger waren
dan ik en ben hen alsnog dankbaar.

Reden genoeg om er een schrijfcafé aan te wijden.

Wat weet jij nog van het leven van je ouders / grootouders?
Hoe waren de rollen verdeeld?

Zou je met hen willen ruilen?

Zouden wij met ons willen ruilen?

Mooie vragen om per pen even bij stil te staan.

Zodra er meer bekend is over het programma, kun je dat zien op de website van De Schrijfkring.
Hou het in de gaten en kom vooral mee schrijven.

Spelen met woorden
door Hanneke

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid — Socrates (469-399 v.C.)

De Griekse wijsgeer Socrates wordt beschouwd als een van de grondleggers van
de Westerse filosofie. Door mensen vragen te stellen zette hij ze aan tot zelf
denken in plaats van op de mening van anderen af te gaan. Daardoor leerden ze
veel over zichzelf en dat was precies de bedoeling.

Andere bekende uitspraken van Socrates zijn:

e Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet
e Wijsheid begint met verwondering
e Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zal ook niet tevreden zijn met wat hij krijgt

De uitspraken van Socrates zijn schriftelijk vastgelegd door zijn leerlingen, zelf schreef hij niet voor
zover bekend.

Wij schrijven wel en schrijven is een van de manieren om jezelf beter te leren kennen. In het
komende seizoen is ons thema Spelen met woorden. Een 7-delige serie met een filosofische inslag,
waarbij ons eigen leven centraal staat.

Waar:

e Harderwijk-Drielanden, Paardenbloemdreef 9: iedere tweede woensdag van de maand
e Ermelo, Reviuslaan 4: iedere tweede vrijdag van de maand

e Tijden: inloop vanaf 9.45 uur, schrijven van 10.00 tot 12.00 uur

Kosten: € 15,00 per keer, incl. koffie/thee en wat lekkers
Informatie en aanmelden: deschrijfkring@outlook.com

Data:

Ermelo Harderwijk Onderwerp
11-10-24 09-10-24 Leef-tijd
08-11-24 13-11-24 Vriendschap
13-12-24 11-12-24 Natuur
10-01-25 08-01-25 Kunst
14-02-25 12-02-25 Stoicisme
14-03-25 12-03-25 Trots
11-04-25 09-04-25 Vrijheid
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Schrijven bij De Maretak
door Mieke

Op 22 oktober is er in De Roef in Harderwijk weer een schrijffworkshop gepland bij De Maretak
Veluwe, de stichting voor mensen die kanker hebben (gehad). Mieke zal deze gaan begeleiden.

Het thema is deze keer Aandacht.

Aandacht is één van de mooie dingen die je iemand kunt geven en aandacht ontvangen werkt
helend.

Maar wat is aandacht eigenlijk? Marinus van den Berg heeft daar een mooi gedicht over
geschreven. Aan de hand van dit gedicht verkennen we het woord ‘aandacht’.

Een gedeelte uit het gedicht is:

Aandacht heelt onze wonden
Aandacht versterkt onze innerlijke kracht
Aandacht schept gemeenschap

Gelukkig de mens die aandacht schenkt
En die aandacht ontvangt.

Wil je meedoen, kijk dan op de site van De Maretak (www.demaretakveluwe.nl) en geef je daar op.

Wil je eerst meer informatie, stuur dan een mail aan miekevanr@solcon.nl.

Reflectief schrijven
door Els
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Op 3 september 's middags is er een op de doelgroep afgestemde
schrijffworkshop voor de protestants christelijke welzijnsorganisatie Het Venster
in Nunspeet.

Gekozen is voor het thema Balans en daar is veel over te schrijven: het begint
met een huishoudboekje en beweegt schrijvend ongemerkt en verrassend naar
de evenwichtsbalk. Over balans gesproken....

Schrijven maakt het goede wat in ons is zichtbaar, om er van uit te delen.

De workshop wordt begeleid door Mieke van Rinsum en Els Brouwer.

Online samenpennen met kans op publicatie
Gastbericht door Janine van de Raadt

Wil jij een kort verhaal schrijven én kans maken op publicatie in een
verhalenbundel?

Tijdens een aantal inspirerende workshops kom je door freewriten en
visualisaties tot jouw verhaalidee en het verder uitwerken van jouw verhaal.
Inclusief feedback van schrijfinspirator Janine van de Raadt. We starten op 13
september 2024.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op mundusestliber.nl.
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Schrijven in de bibliotheken in Harderwijk, Putten en Ermelo
door Mreke en Ank

In oktober beginnen de schrijfworkshops in de bibliotheken weer. Zij zullen
gegeven worden door Ank Rip (Putten) en Mieke van Rinsum (Harderwijk).
Afwisselend begeleiden ze de workshops in Ermelo.

In oktober is het schrijfonderwerp het boek Weerwater. De schrijfster, Renate
Dorrestein, werd door de gemeente Almere uitgenodigd om een boek over de stad
te schrijven. Zij heeft toen haar intrek genomen in een huisje in de wijk De
Fantasie en daar Weerwater geschreven.

Het is een zogenaamde dystopische roman, d.w.z. in deze roman wordt een negatief beeld van de
toekomst geschetst, een samenleving waarin je liever niet terecht wil komen. Het boek 1984 van
George Orwell is ook zo’n roman.

In het eerste deel van het boek vergaat de wereld en alleen Almere blijft bestaan. Langzaam
hervindt de ontredderde gemeenschap haar evenwicht. Als er geen kinderen geboren worden
vervliegt de hoop op een betere toekomst. Het einde van het boek is ‘open’, een gegeven waar je
nog lang over na kunt denken. En schrijven natuurlijk!

In november gaan we schrijven over het boek van Tommy Wieringa: Joe Speedboot.

Dit boek vertelt over een wondere vriendschap tussen de avontuurlijke puber Joe en de zwaar
gehandicapte Fransje. Het boek wordt in het kader van Heel Nederland Leest aan iedere
bibliotheekbezoeker in de maand november gratis uitgereikt

In december staat het boek Verboden schrift van Alba de Cespedes op het programma. Het gaat
over een vrouw die een dagboek begint te schrijven. Ze houdt dit schrift, waarin ze al haar
heimelijke gedachtes en gevoelens noteert, verborgen voor haar huisgenoten. Deze roman staat vol
met mooie citaten over het belang van schrijven. Verboden schrift neemt je als lezer van het boek
mee in de wereld van een Italiaanse vrouw uit 1952, die op het moment dat ze het schrift koopt
nog niet weet welke consequenties het schrijven voor haar leven zal hebben , omdat ze al
schrijvend haar innerlijk begint af te tasten en op zoek gaat naar haar eigen verlangens en
behoeften. Een prachtig thema om over te schrijven.

Voor elke schrijfworkshop in de bibliotheek hoef je het boek dat
centraal staat niet te lezen. We gaan schrijven naar aanleidingvan A
thema’s en teksten uit het boek. Schrijfervaring is ook niet nodig. | i 1 &

Ermelo: dinsdagen 8 oktober, 12 november en 10 december
Harderwijk: vrijdagen 4 oktober, 1 november en 6 december
Putten: maandagen 7 oktober, 4 november en 2 december

Als je mee wilt doen kun je je opgeven bij miekevanr@solcon.nl of
ankie.rip@gmail.com.

Bibliotheek Putten

Tot ziens bij De Schrijfkring!

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een berichtje met als vermelding ‘Uitschrijven
nieuwsbrief’.
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